
Aan de moslimgemeenschap in Nederland 

 

Wij wensen u een vruchtbare Ramadan en een vreugdevolle viering van 'Id al-Fitr toe. Dat de 

vastentijd vreugde in uw gezinnen en gemeenschap mag brengen. 

We zien de wereld om ons heen en onze samenleving veranderen. Steeds meer mensen maken 

zich daar zorgen over. Wat betekenen die veranderingen voor ons, voor de toekomst van onze 

kinderen, voor onze bestaanszekerheid? Hoe blijven we in de samenleving aandacht vragen voor 

diversiteit, voor het milieu, voor vrede? Onze tradities reiken waarden aan waaruit we kunnen 

putten om met deze zorgen om te gaan: rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en naasten-

liefde. Samenleven op basis van die gemeenschappelijke waarden roept op om open te staan 

voor elkaar, te zoeken naar verbinding, te luisteren en niet te snel te oordelen. Die waarden ge-

ven ons handvatten voor een andere manier van kijken en luisteren. 

De vastenmaand Ramadan valt dit jaar samen met de christelijke vastentijd voorafgaand aan Pa-

sen. In de vastentijd worden we uitgenodigd tot bezinning, verbinding en gesprek. We hopen dat 

er deze maand veel mooie ontmoetingen plaatsvinden vanuit de hoop en overtuiging dat geloof 

een drijvende kracht kan zijn voor ‘waarden-vol samenleven’. 
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De groet ter gelegenheid van Ramadan 2025 werd voorbereid door 

de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in Nederland 


