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Groet van de Raad van Kerken aan de christenen in Nederland 

De komende tijd bereiden wij ons voor op het vieren van het lijden van Christus en zijn 

opstanding uit de dood.  

We gaan deze weg naar Pasen in een ongekende internationale situatie. In Oekraïne moet 

het Oekraïense volk zijn vrijheid verdedigen tegen Russische agressie. In Israël, Gaza en de 

Palestijnse gebieden is er geen vrede. Over de hele wereld trekken machthebbers zich 

weinig aan van het recht en willen ze het met geweld schenden. Ze leven alsof er geen God 

bestaat en mensen niet van waarde zijn. 

Meer dan voorheen worden wij daardoor bepaald bij onze roeping. God heeft een taak voor 

ons, een opdracht. Ons leven bestaat niet uit consumeren en wegduiken, maar uit het 

zoeken naar een heilig leven, waarin wij recht en vrede voor ogen houden. We zijn geroepen 

ons te laten inspireren en vernieuwen door de Geest tot mensen van Christus. 

Op de avond voor zijn dood nodigde Jezus zijn leerlingen aan tafel. Hij verbond zijn 

leerlingen nog eenmaal met hem, met elkaar en met zijn Vader. Hij brak het brood en liet zo 

zijn opofferende liefde zien die vergeving, gemeenschap en vrede schenkt.  

Hij gaf ons een boodschap van hoop. Hij liet zien: liefde is sterker dan de dood, 

barmhartigheid draagt vrucht, hoop is terecht. Daarom belijden wij: Jezus, de mens van 

liefde, genezing en eindeloze hoop is opgestaan uit de dood. Hij leeft en regeert.  

Dit Paasevangelie is niet zomaar een verhaal van optimisme, alsof alles binnen onze 

levensdagen goed zal komen. Het vraagt ons om vast te houden aan Gods stem, ook in 

moeilijke dagen. Het is een boodschap uit de hemel die klinkt in het graf van ons leven. Een 

boodschap die onverwacht vrucht kan dragen: misschien vinden we in deze tijd God wel veel 

meer en is hij veel vruchtbaarder bij ons dan we ooit hadden kunnen vermoeden. In Europa 

kan een nieuw besef ontstaan dat Christus de grond van ons leven en samenleven is.  

Paus Franciscus riep 2025 uit tot een Jubeljaar, een jaar van omkeer en verzoening. Hij riep 

op tot een pelgrimage van hoop. Dat is een boodschap die in alle kerken van ons land mag 

weerklinken: om met liefde en volharding Gods weg te gaan. Om op te komen voor recht en 

te verdedigen wat kostbaar en kwetsbaar is. 
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